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Solitude



HENRY PURCELL
‘Tis Nature’s Voice (uit: Hail, Bright 
Cecilia!) [4’]

Music for a While [3’]

FRANCESCO CORBETTA
Chaconne [4’]

HENRY PURCELL
O Solitude [5’]

---

PIETRO REGGIO
David [3’]

JOHN BLOW / CESARE MORELLI
Go Perjured Man [2’]

SAMUEL PEPYS / CESARE MORELLI
Beauty Retire [2’]

JOHN ECCLES
“Slow Air” (uit: The Mad Lover Suite) [3’]

---

JOHN DOWLAND
Sorrow, Stay (uit: The Second Booke of 
Songs or Ayres) [3’]

ROBERT DE VISÉE
Prelude in a [2’]

JOHN DOWLAND
Time Stands Still (uit: The Third and 
Last Booke of Songs or Aires) [4’]

---

DOUGLAS BAILLIETT
Ely or July [2’]

JONATHAN WOODY
Ain’t You My Child [5’]

DOUGLAS BAILLIETT
Sam [3’]

---

FRANSISCO TÁRREGA
Recuerdos de la alhambra [6’]

CAROLINE NORTON / JUSTIN HOLLAND
Juanita [4’]

HENRY CLAY WORK / JUSTIN HOLLAND
The Ship That Never Returned [5’]

Programma

Uitvoerders

Reginald Mobley
contratenor

Brandon Acker
aartsluit, basluit, 
barokgitaar & gitaar

Douglas Balliett
viola da gamba & 
contrabas



Naarmate de tijd verstrijkt, gaan ook wij verder. 
En terwijl we technologie ontwikkelen om ons 
te verbeteren en vooruit te helpen, versnelt 
het tempo steeds meer. Terwijl we naar een 
onzichtbaar doel racen, lopen we het risico 
onszelf te verliezen aan de instrumenten van 
vooruitgang. Bouwen we aan een utopie, of 
laten we onszelf langzaam verdwijnen? Hebben 
we de wereld verkleind en onszelf met alles 
verbonden, om vervolgens de verbinding met 
elkaar te verliezen?

Ik ben er echt van overtuigd dat kunst het beste 
antwoord biedt op al deze zorgen. Kunst, en 
met name muziek, is niet alleen een perfecte 
weerspiegeling van wie we zijn, maar ook een 
blauwdruk van wat we kunnen en misschien 
wel zouden moeten zijn. AI en algoritmen, de 
tweelingbroers die de menselijke ziel willen 
overnemen, mogen nooit het laatste woord 
krijgen over onze vooruitgang en ons potentieel. 
Daarom moet muziek, nu de wereld kleiner 
wordt en we tegelijkertijd verder uit elkaar 
groeien, haar kracht gebruiken om ons met 
elkaar verbonden te houden.

In mijn vorige project ‘Because’ onderzocht 
ik samen met Baptiste Trotignon Afro-
Amerikaanse spirituals en andere muziek uit de 
zwarte Amerikaanse traditie om de schoonheid, 
kracht en veerkracht van deze vroege 
uitdrukking van de zwarte ziel te benadrukken. 

Niet alleen om mijn voorouders en ons verleden 
te eren, maar ook om te suggereren dat er in 
deze muziek een balsem schuilt die universeel 
kan genezen en het hart kan vullen. Ik 
beschouw dit programma als een voortzetting 
van wat we begonnen zijn. Met ‘Solitude’ wilde 
ik dus niet alleen de kracht van muziek vieren 
om ons verbonden te houden, maar ook de 
aangeboren kracht om ons dichter bij elkaar 
te brengen. Het doet me denken aan de fabel 
van Aesopus over de noorderwind en de zon. 
Ondanks de indrukwekkende kracht en macht 
van de wind, is het de overtuigingskracht van de 
zon die gewoon schijnt, en die als winnaar uit de 
bus komt. Het is een subtiele kracht, maar zeker 
niet ondoeltreffend. Het gaat niet alleen over 
overtuigingskracht, maar ook de daadwerkelijke 
kracht van verhalen zelf.

Door de lens van het Engelse lied, en met de 
eenvoudige combinatie van stem, luit en viola 
da gamba, proberen we de wereld even stil te 
zetten en een ingetogen plek te creëren. Een 
ruimte die losstaat van de drukke wereld om ons 
heen, waar emoties, gevoelens, betekenissen en 
beelden die door verhalen worden gecreëerd, 
ongehinderd heersen.

Reginald Mobley is contratenor. Hij schreef deze 
tekst voor het cd-boekje van ‘Solitude’.

Helen van het hart

Een bijdrage van Reginald Mobley
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ZO 30 NOV | 15:00 | Concertzaal

Gespiegeld | Miroirs
Julien Libeer & Cappella Amsterdam

Tja, soms is het er gewoon: pure chemie. Na hun succesvolle samenwerking 
voor ‘The Well-Tempered Songbook’ (2023) bewijzen Julien Libeer en 
Cappella Amsterdam opnieuw dat het klikt. Met een gedurfd programma 
vol mindblowing arrangementen voor piano en koor slopen ze de silo’s 
waarin klassiek en modern repertoire vaak worden gegijzeld. Met de 
roaring twenties als sfeerbubbel en de (150-)jarige Maurice Ravel als 
ceremoniemeester gaat het kriskras door tijd, ruimte en repertoires heen. 
Gershwin zorgt voor schwung, Ešenvald voor etherische schoonheid, 
Poulenc voor bedwelming van het prettigste soort.

Tickets & info 
debijloke.be 
09 323 61 00  
Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

Openingsuren ticketbalie 
Di tot vr: 13:00 - 17:00 
Bij concerten:  
één uur voor het concert

ZONDAGEN


