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Toccata & tango 



Programma Uitvoerders

JOHANN SEBASTIAN BACH
Toccata in e, BWV 914 [5’]  
ASTOR PIAZZOLLA 
Pedro y Pedro [5’]  
BÉLA BARTÓK 
Zes dansen op Bulgaarse ritmes (selectie, 
uit: Mikrokosmos, Sz. 107, BB105) [7’] 
- Nr. 2 
- Nr. 3 
- Nr. 4 
- Nr. 5 
- Nr. 6
 
ASTOR PIAZZOLLA 
Flora's Game: Milonga (uit: 3 preludes) [2’] 

HEITOR VILLA-LOBOS 
Danza: Miudinho (uit: Bachianas 
Brasileiras nr. 4) [3’]

ASTOR PIAZZOLLA 
Ave Maria, “Tanti anni prima” [5’]
Chiquilín de Bachín [6’]

CARLOS GUASTAVINO 
Cantos Populares (selectie) [3’] 
- Nr. 3 
- Nr. 6 
 
JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
Gavotte avec 6 Doubles [7’] 

LUIS DI MATTEO 
Por Dentro De Mi [2’] 

EDUARDO AROLAS 
La Cachila [3’] 

TOMAS GUBITSCH 
Quand faut y aller [3’] 

ASTOR PIAZZOLLA 
Libertango [6’]
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Rebellie en vrijheid

Een bijdrage van Théo Ould

Soms vraagt muziek om moed. Om de stap te 
zetten naar repertoire dat je misschien al je 
hele leven met je meedraagt, maar dat je lange 
tijd niet durfde te omarmen. Voor mij is dit 
programma precies zo’n moment. Het is mijn 
meest persoonlijke project: een repertoire  
dat ik vroeger niet toestond aan mezelf,  
maar dat ik nu met volle overgave en een  
haast onweerstaanbare drang tot 
uitdrukking kan brengen.

Centraal staat de muziek van de Argentijnse 
componist Astor Piazzolla, de revolutionair 
die de tango transformeerde tot een 
grensoverschrijdende kunstvorm. Ik heb 
lange tijd afstand gehouden van dit repertoire. 
Ik wilde het accordeon losmaken van de 
clichés die vaak met het instrument worden 
geassocieerd – de tango, de musette,  
het folkloristische karakter – en me eerst  
volledig richten op het klassieke repertoire. 
Toch bleef Piazzolla’s muziek altijd op de 
achtergrond aanwezig.

Die band ontstond al vroeg. Als zesjarige 
luisterde ik urenlang naar ‘Libertango’, een 
werk dat me onmiddellijk betoverde. Het was 
ook het eerste stuk dat ik zelf wilde spelen. 
Maar mijn leraar vond het eerst te vroeg 
en – o rampspoed – daarna te láát om eraan 
te beginnen. Teleurgesteld besloot ik om het 
stuk in het geheim te leren. Verborgen in 
mijn kamer speelde ik de muziek urenlang na, 
zonder partituur en zonder hulp. Wat in het 
begin heel onhandig en onzeker klonk, begon 
steeds overtuigender te klinken. Niet in het 
minst door de opnames van Piazzolla zelf, 
of die van Richard Galliano, Al di Meola en 
Grace Jones. Zo werd ‘Libertango’ mijn eerste 
kleine daad van muzikale rebellie.
 

Vandaag, twintig jaar later, breng ik mezelf 
terug naar die ervaring en geef ik mezelf 
de kans om de vrijheid die ik toen vond in 
Piazzolla’s muziek te herontdekken. Vandaag 
wordt dan ook een ode aan de vrijheid, een 
uitnodiging om het leven opnieuw en met 
volle intensiteit te ervaren – “la mágica locura 
total de revivir”, de magische waanzin van het 
opnieuw tot leven komen.

De andere werken op het programma 
weerspiegelen de rijke muzikale wereld  
waarin de componist zich bewoog.  
Piazzolla werd gevormd door een veelheid 
aan invloeden: van Johann Sebastian Bach, 
Béla Bartók en Stravinski tot jazz-, rock- 
en filmmuziek. Door die uiteenlopende 
inspiratiebronnen samen te brengen, 
vernieuwde hij de tango en creëerde hij 
een stijl die zowel traditioneel als radicaal 
modern was. Vandaag hoor je muziek op 
het kruispunt van Piazzolla’s invloeden en 
mijn eigen muzikale wereld: een programma 
waarin klassiek en tango, geschreven 
muziek en spontane expressie, traditie en 
vernieuwing elkaar ontmoeten. Wat ooit 
begon als een geheim experiment van een 
zesjarige jongen, groeit hier uit tot een 
volwaardige artistieke verklaring.  
Dezelfde passie die me toen in mijn kamer 
deed schuilen om ‘Libertango’ te spelen, 
klinkt nu open en onbevreesd door in 
dit programma – een viering van muziek 
als ruimte voor verbeelding, rebellie en 
vrijheid. ¡Volá conmigo ya! ¡Vení, volá, vení! 
Kom en vlieg met me mee!

Théo Ould is accordeonist. Hij schreef deze tekst 
voor het cd-boekje van ‘Piazzolla: balada para 
un loco’



ZO 19 APR | 15:00 | Concertzaal

Anno (Four Seasons)
Anna Meredith & B'Rock Orchestra

Zoals Annie Edson Taylor ooit de Niagara Falls overstak in 
een houten tonnetje, stortte Anna Meredith zich met ware 
doodsverachting op de meest gespeelde klassieker aller tijden: 
Vivaldi’s ‘Le quattro stagioni’. Met elektronica, binaural 
recording en een flinke dosis lef weeft Meredith in ‘Anno 
(Four Seasons)’ haar eigen DNA door dat van de Venetiaanse 
barokpaus. Het resultaat is een trip door tijd en ruimte waarin 
labels als 'klassiek' en 'populair' geen betekenis of belang meer 
hebben. Samen met de durfals van B'Rock Orchestra brengt de 
Britse haar sublieme schandaalstuk voor het eerst live in België.

Tickets & info 
debijloke.be 
09 323 61 00  
Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

Openingsuren ticketbalie 
Di tot vr: 13:00 - 17:00 
Bij concerten:  
één uur voor het concert

ZONDAGEN


