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Programma Uitvoerder

JOHANN SEBASTIAN BACH
Goldbergvariaties, BWV 988 (arr. Dmitry 
Sitkovetsky voor strijktrio) [60']
I. Aria
II. Variatio 1. a 1 Clav.
III. Variatio 2. a 1 Clav.
IV. Variatio 3. Canone all'Unisuono a 1 Clav.
V. Variatio 4. a 1 Clav.
VI. Variatio 5. a 1 o vero 2 Clav.
VII. Variatio 6. Canone alla Seconda. a 1 Clav.
VIII. Variatio 7. a 1 o vero 2 Clav.
IX. Variatio 8. a 2 Clav.
X. Variatio 9. Canone alla Terza. a 1 Clav.
XI. Variatio 10. Fughetta. a 1 Clav.
XII. Variatio 11. a 2 Clav.
XIII. Variatio 12. Canone alla Quarta. a 1 Clav.
XIV. Variatio 13. a 2 Clav.
XV. Variatio 14. a 2 Clav.
XVI. Variatio 15. Canone alla Quinta. a 1 Clav.
XVII. Variatio 16. Ouverture. a 1 Clav.
XVIII. Variatio 17. a 2 Clav.
XIX. Variatio 18. Canone alla Sexta. a 1 Clav.
XX. Variatio 19. a 1 Clav.
XXI. Variatio 20. a 2 Clav.
XXII. Variatio 21. Canone alla Settima. a 1 Clav.
XXIII. Variatio 22. a 1 Clav.
XXIV. Variatio 23. a 2 Clav.
XXV. Variatio 24. Canone all'Ottava. a 1 Clav.
XXVI. Variatio 25. a 2 Clav.
XXVII. Variatio 26. a 2 Clav.
XXVIII. Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav.
XXIX. Variatio 28. a 2 Clav.
XXX. Variatio 29. a 1 o vero 2 Clav.
XXXI. Variatio 30. Quodlibet. a 1 Clav.
XXXII. Aria

Yamen Saadi
viool

Sara Ferrández
altviool

Alexander Warenberg
cello
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Muziek is altijd al een belangrijk deel van 
mijn leven geweest. Daarom kan ik me 
alleen maar gelukkig prijzen dat ik het 
grootste deel van mijn tijd in Wenen mag 
doorbrengen. Het is en blijft een magische 
stad. Elke hoek die ik passeer, heeft te 
maken met de muziekgeschiedenis – je 
ziet de cafés waarin iedereen vertoefde, 
de huizen waarin ze woonden, de parken 
waarin ze wandelden.

Het inspireert me elke dag om ten 
volste te genieten van de muziek. Of 
dat nu is als solist, als deel van een 
kamermuziekensemble of op de eerste 
stoel van de Wiener Philharmoniker: dat 
maakt weinig uit. Het lijkt een totaal ander 
gegeven, maar in essentie komt het op 
hetzelfde neer. Muziek is muziek. Het is de 
enige drijfveer. Ik zou onmogelijk kunnen 
kiezen tussen de drie. Meer zelfs: ik ben 
blij dat het niet moet. En als je me toch zou 
verplichten, dan zeg ik: hoeft niet, want 
muziek is muziek. Symfonisch repertoire is 
uiteindelijk ook kamermuziek-in-het-groot. 
Dus of je nu concertmeester bent of eerste 
viool in een klein ensemble: je bent nog 
altijd aan het spelen, en dat is altijd al de 
bedoeling geweest.

Ik heb de voorbije jaren al veel prachtige 
muziek gespeeld. Bachs Goldbergvariaties 
is een van die werken dat je volledig inpakt. 
Ik leerde de versie voor strijktrio van 

Sitkovetsky pas kennen toen me enkele jaren 
terug werd voorgesteld om te brengen in 
concert. Ik kende de originele compositie 
toen uiteraard al. Vooral de onvermijdelijke 
pianoversies van Glenn Gould blijven na al 
die jaren nog overeind. Het is een niet te 
missen werk: heftig, lang, zwaar, maar ook 
bloedmooi. Het hielp tijdens het studeren 
dat ik de structuur al kende: de prachtige 
aria die het werk opent, de fantastische 
melodieën en harmonieën die zich doorheen 
het werk ontvouwen. In de versie voor 
strijktrio komt de schoonheid van de 
verschillende stemmen volgens mij nog 
mooier naar voren dan in het origineel. Je 
voelt dat Sitkovetskys arrangement vertrekt 
vanuit een pure liefde voor de muziek.

Het is fascinerend dat een werk van 400 jaar 
oud die gevoelens nog op kan roepen. Er zijn 
volgens mij verschillende redenen waarom 
het de tand des tijds overleefd heeft. Om te 
beginnen is het uiteraard een meesterwerk: 
het zit fantastisch in elkaar. Daarnaast (of 
misschien daarom) lijkt het ook alsof de 
tijd stilstaat als de muziek weerklinkt. Het 
is een trip die je doormaakt: de muziek die 
langzaamaan je bewustzijn binnentreedt 
en je doet nadenken – niet dat je er op een 
analytische manier naar moet luisteren, 
maar eerder dat je doorheen het werk 
meegenomen wordt. Ik hou ervan dat die 
geschiedenis vandaag nog altijd leeft.

Meesterwerk

Een bijdrage van Yamen Saadi



DO 21 MEI | 20:00 | CONCERTZAAL

De Brandenburgse
Le Caravansérail & Bertrand Cuiller

“Six Concerts avec plusieurs instruments”, schreef Bach 
bescheiden op zijn manuscript. Maar wat hij aan de 
markgraaf van Brandenburg presenteerde, was veel meer 
dan dat: een staalkaart van alles wat de muziek anno 1721 
te bieden had. Le Caravansérail serveert de volledige set 
in één gulzige zit: van de uitbundige blazers in het eerste 
concerto tot de uitzinnige dialoog tussen oude en nieuwe 
strijkers in het zesde. Elk werk een nieuw klankexperiment, 
elke noot een bewijs dat Bach zijn tijd ver vooruit was.

Tickets & info 
debijloke.be 
09 323 61 00  
Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

Openingsuren ticketbalie 
Di tot vr: 13:00 - 17:00 
Bij concerten:  
één uur voor het concert

OUDE MUZIEK


