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AMÁLIA RODRIGUES
Madrugada de Alfama  
(Ochtend in Alfama) [3’]

PATRÍCIA RODRIGUES
Cantigas de portugueses  
(Liedjes van Portugezen) [4’]

ALFREDO MARCENEIRO
Senhora do Monte  
(De Dame van de Berg) [3’]

JOANA AMENDOEIRA
Com penas de ternura  
(Met veren van tederheid) [4’]

FERNANDA MARIA
O meu marialva (Mijn marialva) [3’]

DOM HEITOR GIL DE VILHENA
Fado Recordado (Fado herinnerd) [4’]

AMÁLIA RODRIGUES
Povo que lavas no rio  
(Volk dat in de rivier wast) [3’]

Foi Deus (Het was God) [4’]

TERESA SIQUEIRA
Saudade espuma do mar  
(Heimwee, schuim van de zee) [3’]

Agitou o Trigo  
(Het koren werd bewogen) [2’]

AMÁLIA RODRIGUES
Malmequer pequenino  
(Kleine margriet) [3’]

AMÁLIA RODRIGUES
Cais de outrora (Kade van weleer) [4’]

Programma Uitvoerders

Annelien Van Wauwe
klarinet

Magdalena Hoffmann
harp
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De liefde voor Portugal ontstond al op heel 
jonge leeftijd. Toen ik vijftien was, kon je 
me geregeld in de bibliotheek vinden, waar 
ik met plezier door de muziekcollectie 
snuisterde. Uiteraard nam ik heel veel 
cd’s met klassieke muziek mee naar huis, 
maar er viel me nog iets op: fado. Er was 
iets aan die Portguese volksmuziek die me 
onmiddellijk greep. Ik spreek nog altijd 
geen Portugees, maar eigenlijk is dat niet 
nodig om de liederen te voelen. Gewoon 
door te luisteren, begrijp je dat het over 
heel diepe emoties gaat. Het bezingt alle 
belangrijke aspecten van het leven: de 
weemoed, de liefde, verlangen. Er is blije 
fado, maar ook heel verdrietige – en alles 
tussenin.

De Portugezen proberen dat gevoel te 
vatten in het woordje ‘saudade’. Als 
Vlaamse vind ik het heel moeilijk om dat uit 
te leggen. Ik had ooit een Portugese student 
die het me probeerde duidelijk te maken, 
maar toen hij er over begon te vertellen 
bleek het een heel lang en complex verhaal 
te zijn. Wat ik ervan begrepen heb, is dat 
het echt over een soort van weemoed en 
verlangen gaat. Een bepaalde treurigheid, 
met toch wat zonlicht daarin. Of iets dat je 
ooit gehad hebt en terug wil. Ik kan het niet 
uitleggen, maar ik denk wel dat iedereen 
zich iets kan voorstellen bij dat gevoel.

Iedere keer ik in Portugal vind, kan je mij 
in een of andere fadokroeg of -restaurant 
vinden. Ik kan er uren naar zitten luisteren, 
ook als ik niet alle woorden begrijp. Het 
heeft gewoon iets diepmenselijks, door 
die oneindige variërende melodiëen, 
ritmische verschuivingen, ornamenten die 

toegevoegd en weggenomen worden. Bij 
elke herhaling klinkt hetzelfde nummer 
volledig nieuw. Het leek me bijzonder 
spannend om net dat te vertalen naar de 
klarinet, naar mijn aanvoelen toch een 
heel vocaal instrument. Dat is altijd al mijn 
aanpak geweest met het instrument: om 
mijn eigen stem te vertalen. En dankzij 
een resem aan technieken kan ik er toch 
dicht bij komen. Het virtuoze gitaarspel, 
waar ik evengoed ondersteboven van ben, 
wordt vertaald naar de harp. Niet alleen 
omdat die twee handen de twee gitaren 
kunnen vervangen, maar ook omdat het 
instrument een bijzondere klank heeft, 
ide de dromerigheid van fado alleen maar 
onderstreept.

Bij mijn laatste bezoek aan Belém, net 
naast Lissabon, kon ik niet vertrekken 
zonder een avondje fado. Ik had een 
restaurant uitgezocht en werd er begroet 
door een heel elegante dame, die ook de 
eigenares en de fadista van dienst te zien. 
Nog voor ze twee noten had gezongen, hing 
mijn mond al open. Achteraf bleek dat ik 
terechtgekomen was in Fama D’Alfama, 
het restaurant van Joana Amendoeira – een 
zangeres waar ik in dit recital effectief 
ook een nummer breng. We raakten aan 
de praat, en zij was dolenthousiast over 
mijn plannen. Ze was onlangs enkele 
dagen in België om mij en Magdalena de 
finesses van de fado te leren. Ze vond het 
een mooi gegeven dat hun muziek in andere 
landen verder leeft en op andere manieren 
gebracht wordt. Ik ga daar volledig in mee. 
Het is zo’n prachtige muziek dat we niet 
anders kunnen.

Weemoed en verlangen

Een bijdrage van Annelien Van Wauwe



ZO 25 JAN | 15:00 | Concertzaal

Groot slotconcert
Anneleen Lenaerts & friends

Als apotheose van Big Little Music verzamelt Anneleen Lenaerts alle 
musici van deze festivaleditie rond zich. In amper enkele dagen tijd 
wisselen ze ideeën uit en stellen ze in collectief een volstrekt origineel 
en onvoorspelbaar kamermuziekprogramma samen; Welke werken ze in 
de vingers zullen nemen, is ook voor hen tot op het laatste ogenblik een 
verrassing. Alleen dit staat vast: als dit aantrekkelijke surpriseconcert 
iets belooft, dan wel spelplezier, creativiteit en ongedwongenheid.

Tickets & info 
debijloke.be 
09 323 61 00  
Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

Openingsuren ticketbalie 
Di tot vr: 13:00 - 17:00 
Bij concerten:  
één uur voor het concert

BIG LITTLE  
MUSIC


